
Bezige handen nu gevouwen en stil,
een leven vol ijver, zo was je wil.

Nu heb je rust met lichaam en geest,
vaak zullen we denken aan wat is geweest.

Met mooie herinneringen aan ons leven samen, 
maar ook met verdriet, hebben wij afscheid 

moeten nemen van 

Guus Timmermans
Weert, 14 november 1943

Weert, 30 september 2024

lieve man van 

Mia Timmermans - Kierkels

trotse vader, schoonvader en opa van 

 Miranda en Arno
 Youri en Kilana
 Ilse 
 Lio 

Graafschap Hornelaan 49
6001 AA  Weert

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen 
van Guus op dinsdag 8 oktober om 10.30 uur in
de aula van Crematorium Aen de Baronsberg, 
Kasteelweg 10 te Baexem. 

Geuns Uitvaartbegeleiding (0495) 549 630


