
Het leven is als de beklimming van een berg,Het leven is als de beklimming van een berg,
langs mooie dingen, langs obstakels,langs mooie dingen, langs obstakels,

hoger en hoger en plots is de top.hoger en hoger en plots is de top.
Een ademloos uitzicht.Een ademloos uitzicht.

  
In de verte een berg, nog hoger en mooierIn de verte een berg, nog hoger en mooier

en wil ook die beklimmen.en wil ook die beklimmen.
Maar eens moet ik naar beneden, Maar eens moet ik naar beneden, 

voorbij aan mooie dingen,voorbij aan mooie dingen,
voorbij aan problemen voorbij aan problemen 

en men is beneden.en men is beneden.

‘n Blik op naar de top en denk, ‘n Blik op naar de top en denk, 
mijn God, het leven was mooi!mijn God, het leven was mooi!

Na een veelbewogen leven,
is hij aan zijn laatste reis begonnen.

Mart Nies
27 september 1943 

21 oktober 2024

echtgenoot van  Riny Nies - Op ‘t Root †

vader, schoonvader en opa van 

Irene † en André
Luc

Correspondentieadres: 
Uitvaartcentrum Schoutlaan
t.a.v. Familie  Wiermans - Nies
Schoutlaan 19, 6002 EA  Weert

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Mart op 
dinsdag 29 oktober om 14.30 uur in de aula van Crematorium 
Weerterland, Ringselvenweg 2 te Weert.

Een persoonlijk woord van dank aan het team van Zorgcentrum 
Martinus, Etage 3 Longstay, voor de liefdevolle zorg voor Mart.

Geuns Uitvaartbegeleiding (0495) 549 630


