
Langzaam ben je van ons weggegleden, 
elke dag een beetje meer.

Telkens werd je iets ontnomen, 
dat deed jou en ons zeer.

Het is een gemis, een stille pijn, 
dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Carolien Bukkems
* Someren, 3 februari 1940  

† Nederweert, 16 november 2024

 Hans en Marij   
 Maartje, Bleumke, Vlinder   
 Tim en  Janouk, Lente, Merle

 Bart en Cristina   
 Manou en Emile, Jaydi, Lio   
 Wouter en Roxan   
 Emiel en Myrthe, Milan, Noémi   
 Pascalle en Sem   
 Joris en Tana

 Carla en Pip  

Op vrijdag 22 november hebben wij in besloten kring afscheid 
genomen van Carolien.

Wij, kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Carolien, 
danken van harte de zorgverleners van Zorgcentrum St. Joseph 
in Nederweert voor de hartverwarmende zorg voor “oos leef mam”, 
onze schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. 

Dank voor jullie helpende handen en jullie lieve lach,
voor alle steun die jullie ons gaven, iedere dag.

Dank voor jullie eindeloze liefde, geduld en luisterende oren,
zo’n goede zorg hadden we enkel kunnen wensen van tevoren.

Dank voor de veilige haven die jullie haar hebben kunnen geven,
in de laatste fase van haar leven. 

Dank namens ons allemaal maar bovendien, 
een hele dikke dankjewel van onze Carolien.

Geschreven door kleindochter Pascalle Schroijen.

Correspondentieadres:
Uitvaartcentrum Schoutlaan
t.a.v. Familie Schroijen 
Schoutlaan 19, 6002 EA  Weert


