
Het is niet de grootte van de daad die telt, 
 maar de liefde waarmee ze gedaan wordt.

Zelfs 150 jaar was voor jou te kort geweest.  
Te vroeg moeten we afscheid nemen van onze allerliefste, 

mijn man, onze vader en opa

Frans op 't Root
 Ospel, 15 september 1947     
 Weert, 9 november 2024

lieve schat van 

Jeanne op ’t Root - van de Vijver
 
 Jargo en Randy, Jip
 Dave
 Stanley en Alix

Frans is thuis bij ons. U bent van harte welkom om persoonlijk 
afscheid van hem te nemen op woensdag 13 november tussen 
18.30 uur en 20.00 uur.

Wij nodigen u uit om het leven van Frans samen met ons te 
vieren op zaterdag 16 november om 14.30 uur in de aula van 
Crematorium Weerterland, Ringselvenweg 2 Weert.

In plaats van bloemen liever uw vrijblijvende bijdrage voor 
een blijvende herinnering aan Frans. De collectebus hiervoor 
bestemd treft u aan bij ontvangst in het crematorium.

Correspondentieadres:
Uitvaartcentrum Schoutlaan
t.a.v. Familie Op ‘t Root - van de Vijver
Schoutlaan 19, 6002 EA  Weert


